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LokaalFijnaart
Weekblad voor de Fendert en omstreken

Fendertse jeugd zet
“De blommekes buite!”
Vrijdagmiddag 9 februari was het 
zover - een bruisende middag vol 
plezier en creativiteit in Fijnaart, waar 
33 groepjes kinderen van de scholen 
De Fijne Aarde en De Springplank 
zich verzamelden voor de jaarlijkse 
Carnaval scholenoptocht. Met het 
Fendertse Carnavalsthema ‘We zette 
de blommekes buite!’ was de sfeer van 
vrolijkheid en kleur alom aanwezig, 
met veel kinderen die zich hadden 
uitgedost als prachtige bloemen, 
handige tuinmannen en vrolijke 
boeren.

De straten van Fijnaart werden opgefleurd 
door een bont gezelschap van als 
bloemen verklede kinderen, die met hun 
creatieve kostuums en versierde wagens 
een feestelijke optocht vormden. Langs 
de route was er zelfs een speciale stop 
bij het Fendertshof, waar de deelnemers 
zwaaiden naar de bewoners, die met 
veel enthousiasme reageerden op deze 
hartverwarmende geste.

Vakkundige jury
De optocht werd door een vakkundige 
jury beoordeeld in drie categorieën: 
Motto & originaliteit, Creativiteit en 
Act. Geen gemakkelijke taak. “De 
basisschoolkinderen uit Fijnaart zijn 
weer enorm vindingrijk geweest en ons 
carnavalsthema komt overal weer terug.”, 

aldus een van de enthousiaste juryleden. 
Enkele opvallende namen van groepjes 
die meededen waren De Blommekes, De 
Kleipatsers, De Bouwen Buiten Bloemen 
(BBB), en Blomkes van Fijnaart. Ook de 

BC De Fendertse Makkers, bekend van 
een artikel uit een eerdere editie van deze 
krant, was weer groots aanwezig.

Lees verder op pagina 3

Scholenoptocht brengt kleurrijk spektakel

Foto: Jan Gorter
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Ter intro
Ik geef het toe: ik ben een bovensloter. 
Ik woon al bijna 20 jaar in Brabant, maar 
praat niet met zo’n mooie zachte G, mijn 
“houdoe” klinkt voor geen meter en op 
de vraag “Van wie bende gij d’r inne?” 
kan ik wel antwoord geven, maar ik heb 
niet de illusie dat men daar iets mee 
opschiet. Ik vóel me wel steeds meer 
Brabander. Zo ben ik bijvoorbeeld een 
groot liefhebber van worstenbroodjes 
en lust ik geen patat meer sinds ik friet 
heb geproefd.

En dan is daar natuurlijk altijd het 
onvermijdelijke carnaval. Dat is en 
blijft een lastige voor een bovensloter. 
Ik vraag me bijvoorbeeld altijd af: 
“Waarom wachten tot de winter als 
je carnaval in de zomer kunt vieren?” 
Het is een bewezen concept! Er zijn 

miljoenen mensen die het feest vieren in 
een schaterlachende zon.

Ik weet het wel, hoor. Nog één keer los 
gaan voor de vastentijd. Maar het zou 
toch fantastisch zijn: de zon brandt 
fel aan de hemel, het zand kriebelt 
tussen je tenen en de lucht zoemt van 
opwinding. Het zomerse carnaval begint 
met een vrolijke stoet van mensen in 
kleurrijke outfits terwijl ze dansen op 
het ritme van zomerhits. De straten 
zijn gevuld met de geur van gegrilde 
lekkernijen en zomerse cocktails. 
Iedereen lacht, zingt en danst alsof er 
geen morgen is. En waarom ook niet? 
In de zomer voelt het leven lichter, 
vrolijker, en laten we eerlijk zijn, wie 
heeft er dan geen zin in een feestje? 
Tijdens zomerse carnaval kunnen we 

onze creativiteit de vrije loop laten 
met luchtige kostuums die ons laten 
ademen in plaats van ons te verstikken. 
Geen bibberende toeschouwers langs 
de kant, maar lachende gezichten die 
glinsteren van het zweet en de zon.

Sorry, ik liet me even gaan. Carnaval 
is een prachtige traditie die in 
Brabant leeft en moet blijven leven. 
En bovensloters zoals ik moeten daar 
vanaf blijven. Meedoen mag, maar wel 
volgens Brabantse regels. 

Ik heb getwijfeld, maar ik denk dat 
20 jaar lang genoeg is om te mogen 
afsluiten met….
Alaaf!

Dennis Palache

Agenda Geen aankomende activiteiten en/of evenementen.
Wilt u iets in de agenda plaatsen? Dat kan via de website! 
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Scholenbal
Na de kleurrijke tocht door de straten van Fijnaart was het tijd 
voor het hoogtepunt van de dag - het Scholenbal, gehouden in 
de Fendertse Hoeve. Hier werd gedanst, gehost en vooral veel 
plezier gemaakt. Ook vond hier de spannende prijsuitreiking 
plaats, waarbij de winnaars van beide scholen bekend werden 
gemaakt.

De winnaars van De Springplank waren:
• Eerste plaats: Wij zette de viejole buite
• Tweede plaats: Pot zoekt bloem
• Derde plaats: De Blomme Girls

En de winnaars van De Fijne Aarde waren:
• Eerste plaats: Bloemetjes
• Tweede plaats: Blomkes van Fijnaart
• Derde plaats: Tuinmannekes

Johan Keijzer van BC De Dijkrakkers, de bouwclub die dit jaar 
al 22 jaar bestaat, sprak vol lof over de fantastische optocht 
met een recordaantal deelnemers. Hij benadrukte de inzet en 
creativiteit van de Fendertse jeugd, die zich weer eens van haar 
beste kant had laten zien.

Dennis Palache

Foto: Jan Gorter

De Fendert Zingt 
zoekt vrijwilligers! 
Op zaterdag 25 mei vindt 
opnieuw ‘De Fendert Zingt’/
BALK festival Zuid plaats in 
De Borgh in Zevenbergen. Al 
jaren biedt De Fendert Zingt 
een podium voor koren om 
op te treden en feedback 
op te halen. Met dit jaar het 
thema: One Hit Wonders. 
De voorbereidingen zijn 
ondertussen van start en 
ze zijn hard op zoek naar 
vrijwilligers!

De Fendert Zingt/BALK 
Festival Zuid
De Fendert Zingt is geen 
competitie, maar vooral een 
ontmoetings- en netwerkdag 
voor koren en vocal groups 
uit regio Zuid en landelijk 
gevestigde koren. Vocal 
Coaches voorzien de 15 
deelnemende koren en vocal 
groups van live feedback en 
opbouwende kritiek. Het doel 
is kwaliteitsverbetering en 
inspiratie!

Vrijwilligers
Tijdens de voorbereidingen 
en op de dag van het festival 
zelf wordt de organisatie 
ondersteund door diverse 
vrijwilligers. En ze kunnen er 
nog een aantal gebruiken! 
Wordt gastvrouw/heer van 
een koor, zaalwacht of help 
de op- en afbouwploeg 
met het klaarmaken van de 
zaal. Natuurlijk geniet je de 
hele dag van optredens van 
enthousiaste koren en vocal 
groups. Ben je geïnteresseerd 
en wil je meer informatie, 
stuur dan een mail naar Merel 
Vermunt, op merelvermunt@
gmail.com

One Hit Wonders
Sinds de tijd dat muziek-
nummers voor het grote 
publiek worden gemaakt, 
bestaat het verschijnsel van 
de ‘Eendagsvlieg’, in het 
Engels ‘One Hit Wonder’: 
het enige nummer dat 
populair is geworden van een 
artiest. Klassiekers als Black 
Velvet van Allanah Miles, 
99 Luftballons van Nena of 
Somebody That I used to 
know vallen allemaal onder 
dit thema en passeren de 
revue op 25 mei, in De Borgh 
in Zevenbergen.

Merel Vermunt

Foto:Michael Gornig
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Het was een bloemrijk 
en kleurig geheel
Het was een fleurige boel in het Kleigat tijdens de grote 
optocht afgelopen zaterdag. Dat kon ook eigenlijk niet 
missen want het motto ‘We zette de blommekes buite’ was 
op grote schaal toegepast.

Gelukkig hadden alle blommekes genoeg water gekregen in de 
dagen voorafgaand aan de optocht en konden ze in volle knop 
aan de start verschijnen. Na alle slechte weersvoorspellingen 
van de afgelopen week, was het fantastisch optochtweer: droog, 
geen wind en een goede temperatuur wat resulteerde in een 
groot publiek langs de kant van de route.

Na de officiële opening door Prins Basterino en wethouder 

Danny Dingemans vertrok om klokslag 13.11 uur de grote 
optocht. Eén voor één kwamen de deelnemers de dijk 
opgereden/-gelopen en werden zij door Nar Cootje en 
Ceremoniemeester Benny voorgesteld aan het publiek. Maar 
liefst 20 deelnemers verschenen aan de start.
Als eerste kwamen de jarige Dijkrakkers, welke hun 22e 
verjaardag vierden, en werd er uit volle borst “Lang zullen ze 
leven” gezongen. Zij hadden ingespeeld op dit jubileum en 
hielden een BIG party. Hun wagen bestond uit een groot varken 
met cadeautjes en alle feestvarkens dansten er vrolijk omheen.

Dit jaar deden ook veel jonge deelnemers mee wat de jury wel 
kon waarderen. De jeugd heeft tenslotte de toekomst en jong 
geleerd is oud gedaan. Leuke dansjes en omgebouwde skelters 
waren een zeer leuke toevoeging aan de optocht.

Aan blommekes geen gebrek. Zo liepen de Kleigatse Blommekes 
als een mooi boeket mee als loopgroep en dansten op de vrolijke 

Ut Kleigat zet de blommekes flink 
buiten meej dun groote optocht

Foto: Jan Gorter
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muziek die rijkelijk uit de speakers kwam. Ook de Coole Club had 
flink uitgepakt met wagen en loopgroep; zij waren uitgedost met 
veel flora en gieters op hun hoofd.

De Gospelpompers mochten uiteraard ook niet ontbreken. Na 
het succes van hun winnende lied op het liedjesfestival, waarmee 
ze uiteindelijk 4e werden als beste Brabantse Kraker, deden ze 
ook in de optocht een gooi naar de eerste plaats. Hun lied ‘Zo’ne 
Zonneblom’ werd natuurlijk uit volle borst gezongen terwijl 
ze her en der de plantsoentjes schoffelden en zonnebloemen 
uitdeelden aan het publiek.

De Deurzetters waren dubbel vertegenwoordigd dit jaar. 
Zij hadden een grote wagen met loopgroep en hadden de 
prinsenwagen gebouwd. Deze laatste deed buiten mededinging 
mee dus helaas geen dubbele kans voor de Deurzetters.

Ook kon er dit jaar weer gestemd worden door het publiek d.m.v. 
een QR-code of via de website van de Kleibatsers. Er werd ook 
dit jaar weer veel gestemd en als winnaar kwamen de Kleigatse 
Blommekes uit de bus.

Na een uitgebreid juryberaad was de prijsuitreiking bij De 
Graanbeurs en was de uitslag als volgt:

Grote Wagens:
1ste prijs BC de Dijkrakkers
2de prijs BC Dun deurzetters
3de prijs BC de Barowette
4de prijs KPJ Oudemolen
5de prijs De Bierdopjes

Middelgrote wagens:
1ste prijs BC de Coole Club
2de prijs De Smurfkes
3de prijs De Kokonuts
4de prijs BC de mini Torenbouwers
5de prijs BC de Plakkers
6de prijs CV de Gospelpompers
7de prijs BC de Narrekes
8ste prijs BC Duimen Omhoog
9de prijs Raad van Ellende

Grote Groepen:
1ste prijs Kleigatse Blommekes
2de prijs De kleidotjes
3de prijs De Fendertse Makkers

Kleine groep:
1ste prijs De Tuinmannnekes

Enkeling:
1ste prijs BC de Smurfkes Junior

Alle deelnemers super bedankt voor jullie inzet een mooie 
creaties, tot volgend jaar.

Er werd nog lang na gefeest en alle Fenderste Blommekes 
werden weer rijkelijk van vocht voorzien. Het Kleigat kan 
terugkijken op een zeer geslaagde grote optocht.

Ans van der Vorm

Foto: Els Leijten

Foto: Jan Gorter
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Sportuitslagen
Uitslagen Bridgeclub Fijnaart
Maandag5 februari 2024
 
Lijn A
1. Piet Bom & Anton Bom      67,92%
2. Tonnie de Gouw & Addie Schouls    62,08%
3. Veronica v Nieuwenhuijzen & Rinus Wagemakers  55,83%
4. Toon Reijnders & Graeme Reijnders    52,92%
5. Piet Breure & Bram Huitkar     52,50%

Lijn B
1. Toos Schrauwen & Rini van Helmond    71,67%
2. Bets Kannekens & Piet Kannekens    62,50%
3. Nettie Donders & Bert de Kok     61,67%
4. Tineke Vis & Henk v d Weerd     57,50%
5. Nel Magielse & Tjakko v d Spelt    45,15%

Programma v.v. De Fendert
Zaterdag 17 februari
De Fendert JO12-2 – SAB JO12-1     09.30
De Fendert JO12-1 – De Markiezaten JO12-1   10.00
De Fendert MO15-1 – BSC MO15-1    10.15
De Fendert MO20-1 – Prinsenland MO20-1   11.00
De Fendert 2 – GSC/ODS 2     12.00
Beek Vooruit MO11-1 – De Fendert MO11-1   08.30
Unitas’30 MO13-2 – De Fendert MO13-1    10.15
UVV’40 JO17-2 – De Fendert JO17-1    13.50
Roosendaal VR1 – De Fendert VR2    14.45
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Museumbus naar
Singer Laren 
Gaat u mee op vrijdag 12 april 2024?

Tot en met 5 mei 2024 waait er een frisse wind door de 
museumzalen van Singer Laren.

Het betreft de bijzondere reizende tentoonstelling Frisse wind, 
waarin u kunt zien wat de invloed is geweest van het Franse 
impressionisme op Nederlandse, Duitse en Deense kunstenaars. 
Het frisse groen, het gedempte licht en de steeds wisselende 
wolkenluchten creëren een andere sfeer. Er zijn werken te 
bewonderen van onder meer Max Liebermann, Fritz Mackensen, 
Lovis Corinth en Max Slevogt uit Duitsland, Anna en Michael 
Ancher, Peder Severin Krøyer en Viggo Johansen uit Denemarken 
en de Nederlanders Johan Barthold Jongkind, Jo Koster, Anton 
Mauve, George Hendrik Breitner, Isaac Israëls en Jan Toorop.

Naast deze tentoonstelling kunt u ook een bezoek brengen 
aan de gratis toegankelijke beeldentuin. Deze is ontworpen 
door de internationaal bekende landschapsarchitect 
Piet Oudolf en is ingericht met beelden van hedendaagse 
Nederlandse kunstenaars met de relatie cultuur - natuur als 
verbindend thema. Toegang tot het museum bedraagt € 18,00 
(Museumjaarkaart en Vriendenloterij VIPkaart gratis).

De kosten bedragen € 25,00 per persoon voor de bus (inclusief 
koffie en appelflap). U hoeft pas te betalen als bekend is 
dat de reis doorgaat. De busreis gaat door bij minimaal 40 
deelnemers. U kunt zich tot 1 maart a.s. hiervoor aanmelden 
door een email te sturen naar: seniorenraad.willemstad1@gmail.
com of het contactformulier in te vullen op de website www.
seniorenwillemstad.nl. Graag aangeven met hoeveel personen u 
meegaat en wat uw opstapplaats zal zijn (Willemstad, Helwijk of 
Fijnaart).
VOL=VOL.

Annelies Schreuder

Het hoekje van de natuurliefhebber
Aflevering 124

De Sneeuwgors 
(Plectrophenax nivalis)

Supermooie kleine zangvogel, heeft de 
grootte van een huismus. We hebben 
de sneeuwgors in Nederland niet als 
broedvogel. Maar gelukkig wel als 
wintergast. De getallen variëren wel 
flink, soms zijn het er hooguit 500 maar 
in goede waarnemingsjaren zijn het 
er wel 3800. Broeden doen ze in het 
hoge noorden: Groenland, IJsland, 
Noorwegen, Rusland, Zweden en ook in 
Schotland. Bij ons zijn ze langs de kusten 
te vinden, vooral langs de kusten vanaf 
oktober en ze blijven tot eind maart, 
begin april.

In broedkleed is de man met zijn witte 
vleugels en zwarte rug een opvallende 
verschijning. Het vrouwtje is overwegend 
bruin, maar toch ook wat wit in de 
vleugels. Maar als ze hier bij ons zijn in 
winterkleed zijn ze overwegend bruin, 
maar de man heeft toch wat meer wit 
in de vleugels en op de borst. Al lijken 
ze in winterkleed toch wel op elkaar. 
Om ze te kunnen spotten is het wel een 
goede hulp om de site Waarnemingen.nl 
regelmatig te bekijken. Maar ook bij de 
Oesterdam bij Tholen heb je kans. Vooral 
in de buurt van de Brouwersdam zijn ze 
in de wintermaanden vaak te spotten. En 
op die plaatsen is altijd wel iets te zien 

aan vogels. En op de Brouwersdam kan 
je met het nodige geluk zelfs zeehonden 
zien.  

Sneeuwgorzen vind je meestal op strand, 
om ze mooi te kunnen fotograferen moet 
je dan wel op de grond gaan liggen. Best 
is gewoon op enige afstand gaan liggen, 
veel kans dat ze dan tot vlakbij komen 
zoeken naar zaadjes en kleine insecten. 
Zeker ze niet achterna lopen, want dat 
kost veel energie voor de vogels en dan 
verstoor je de natuur en dat kan de 
bedoeling niet zijn. Maar rustig blijven 

liggen en het voordeel op het strand, 
maak je je kleren niet vies. En wat ik 
zeker weet: hoe meer geduld je hebt, 
hoe mooier je foto’s.

De foto heb ik gemaakt bij Brouwersdam 
op 8 oktober 2022. Met een Canon 5 D 
Mark IV en Canonlens 600 mm, op een 
diafragma van 5,6, sluitertijd 1/1250 
en ISO 125. Witbalans handmatig op 
‘Bewolkt’ en in JPEG.

Alois 
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Mijn naam is… 
Anneke pronk

Ik woon/werk in fijnaart 
sinds… 
1975 In de polder en sinds 
1990 in het dorp.

Men zou mij kunnen kennen 
van…
Vroeger veel vrijwilligerswerk 
gedaan bij o.A. De springplank 
en ik ben 15 jaar lang 
medewerkster/bestuurslid 
geweest van de toenmalige 
speel-o-theek wie-let-je, wat 
geweldig leuk was. Ook als 
demonstratie van tupperware 
bij menig dorpsgenoten de 
keukentafel mogen vullen met 
het mooie materiaal en het 
maken van lekkere hapjes. 

In het dagelijks leven…
Doe ik lekker waar ik zin in 
heb. 

Het liefst eet ik… 
Gevarieerd. Ik kook graag en 
ben gek op nieuwe recepten. 

De mooiste gebeurtenis in 
mijn leven was… 
Oh jee, dat is moeilijk kiezen, 
de komst van onze 2 kinderen 
maar de reis door de u.S.A. 
In 1980 was toch ook wel 
geweldig!

Deze film moet iedereen 
zeker zien… 
My octopus teacher, een 
docufilm en the zookeeper’s 
wife hebben beiden veel 
indruk op me gemaakt. 

Het boek waarvan ik erg 
genoot was… 
Ik heb zo ontzettend veel 
gelezen in de afgelopen 60 
jaar, de stam van de holenbeer 
en de millennium trilogie zijn 
me het meest bijgebleven.  

Men kan mij ’s-nachts 
wakker maken voor… 
Zoek je ruzie? 

De mooiste kleur vind ik… 
Ik ben gek op kleuren dus ik 
heb geen voorkeur. 

De persoon die ik graag eens 
zou ontmoeten is… 
Mag ik deze vraag overslaan?

Ik ben goed in… 
Doorzetten. 

Mijn guilty pleasure is… 
Chipjes eten . 

Mijn onhebbelijkheden 
zijn…  
Ik kan wel eens flink 
doordrammen.

Ik luister graag naar… 
Muziek uit de vorige eeuw, bij 
voorkeur radio 10 gold

Ik droom van… 
Een wereld zonder oorlogen. 

Het liefst drink ik… 
Beetje saai misschien maar 
doe maar koel, helder water

Mijn lijfspreuk is… 
Loop de zon tegemoet, dan 
valt de schaduw achter je. 

Bovenaan mijn bucket list 
staat… 
Gezien de staat van lijf en 
leden heb ik die niet meer. 
Gewoon zo gezond mogelijk 
blijven ben ik tevreden mee. 

Ik heb een grote hekel aan… 
Onrecht!!

Over 10 jaar wil ik het 
volgende bereikt hebben… 
81 Jaar worden, hahaha

Mijn bijnaam is… 
Nog steeds tuppie

Ik ben trots op…
 Mijn doorzettingsvermogen.

Mijn favoriete vakantieland 
is… 
Als liefhebber van natuur, 
overal waar nog puur natuur 
is. 

Mijn sterrenbeeld is… 
Ram

In mijn vrije tijd doe ik… 
Afwisselend wandelen, 
fotograferen, handwerken, 
kleding maken, realistisch 
dieren tekenen, planten 
verzorgen en straks weer met 
de moestuinbak aan de gang, 
allemaal leuk om te doen.

Als ik 10 miljoen euro zou 
winnen, dan …. 
Uiteraard familie en vrienden 
wat rijker maken en de rest 
wegschenken aan natuur-
beschermingsprojecten. 

De beste voetbalclub van de 
wereld is… 
Naast de kuip geboren en 
opgegroeid dus als rasechte 
rotterdamse zal dat wel 
feyenoord zijn, ja toch, niet 
dan?

Mijn lievelingsspel is… 
Beatsaber met de vr headset, 
geweldig!

Mijn lievelingssport… 
Ik heb grote bewondering 
voor alle sporters die een 
doel nastreven maar ook voor 
iedereen die daar voor de lol 
mee bezig is. Zelf ben ik niet zo 
sportief. 

Ik heb bewondering voor… 
Mensen die zich inzetten voor 
een betere wereld.

Mijn grootste blunder… 
Blijkbaar heb ik ooit een 
geparkeerde auto aangereden 
zonder het zelf gemerkt te 
hebben. Begrijp er nog steeds 
niets van. 

Op televisie kijk ik graag 
naar… 
Spannende series. De 
scandinavische blinken daar 
wel in uit.

Mijn favoriete vak op school 
was… 
Handarbeid en tekenen. 

Mijn beste vriend/vriendin 
is… 
Ik heb een paar heel lieve 

Anneke Pronk
Fijnaartinterview is een samenwerkingsband tussen 
Fijnaart Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. 
Bekende en minder (oud)inwoners van Fijnaart en 
Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. 
Deze keer met Anneke Pronk.
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vriendinnen die jammer 
genoeg allen véél te ver weg 
wonen. Hier in fijnaart is joke 
mijn vriendin. Zij komt mij 
altijd de bekende schop onder 
de kont geven als het niet zo 
geweldig met me gaat. 

Ik ben bang voor… 
Nog meer pijn

Fijnaart vind ik… 
Een prima plek om te wonen.

Wat ik mis in fijnaart is… 
Een mooi groot park met hoge 
bomen en veel bloemen en  
gezellige winkels en terrasjes. 

Het mooiste dier is…
Dieren fascineren mij enorm 
dus echt een mooiste dier 
heb ik niet maar omdat ze 
heel dicht bij ons staan vind 
ik honden heel leuk maar ook 
poezen zijn geweldig. 

Het mooiste plekje in 
fijnaart is…
Het esdoornpad en het parkje 
langs de van eijckstraat 
omdat ik, ondanks de vele 
hondenuitwerpselen,  graag 
in de nabijheid van bomen 
wandel.  

Het minst mooie plekje in 
fijnaart is… 
Het braakliggende terrein 
naast het fendertshof. Zo’n 
prachtige plek om iets moois 
van te maken…..

Het mooiste plekje in de 
gemeente moerdijk is… 
Ford sabina.  

De facebookpagina van 
fijnaart lokaal vind ik… 
Hartstikke leuk. 

Tot slot: wie zou ook wel een 
keer geïnterviewd mogen 
worden? 
Iedereen die nog niet aan 
de beurt geweest is en 
fijnaart lokaal een warm hart 
toedraagt.

Afgelopen zondag 4 februari hadden wij 
weer Flame in het Trefpunt. Flame is een 
laagdrempelige kinderkerk, toegankelijk 
voor alle kinderen binnen en buiten de kerk 
In de leeftijd van 4-12 jaar. We beginnen 
vaak met een leuk spel, daarna vertellen we 
een mooi verhaal waar we met elkaar even 
kort bij stilstaan. Aan de hand van het thema 
van het verhaal doen we tot slot een leuke 
knutsel of spelactiviteit.

Deze eerste keer in het nieuwe jaar waren er 
veel kinderen gekomen, waar we erg blij mee 
zijn. Ook erg leuk dat er naast de bekende 
gezichten, nieuwe kinderen bij waren.
Op 1 februari worden jaarlijks de slachtoffers 
van de watersnoodramp herdacht. Bij Flame 
hebben we dit ook met de kinderen gedaan. Bij 
een herdenking leggen we een krans neer bij 
het monument. Die krans hebben we samen 
met de kinderen geknutseld. Ook hebben we 

zandzakjes gevuld. Samen hebben we het 
monument bezocht en de krans en zandzakjes 
gelegd. Ook zijn wij 1 minuut stil geweest ter 
herdenking aan de ramp.
We hebben niet alleen stilgestaan bij de ramp, 
maar ook dat er nu de Deltawerken zijn en dat 
er nog altijd wordt gekeken naar verbeteringen, 
zodat deze ramp zich niet nog een keer mag 
herhalen. We zongen samen het lied: ‘Onder, 
boven, voor en achter... God is om ons heen’. 
Ook, of juist als je bang bent, mag je weten dat 
God altijd bij je is.

Wij kijken uit naar de volgende Flame op 14 
april! Zien we jullie dan weer?

Voor meer informatie: www.pknfijnaart.nl of 
kinderkerkflame@hotmail.com

Emie Hendrikse

FLAME voor kinderen van de basisschool

De door de kinderen gemaakte krans werd bij het monument gelegd.
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H. Jacobus de Meerdere
Molenstraat 26 Fijnaart
T. 0168-462345
E. pkwest@immanuelparochie.eu
I. www.immanuel-parochie.eu
Pastor: diaken Michaël
Bastiaansen, T. 06-46341138
 
Woensdag 14 februari 19:00 uur
Eucharistieviering Aswoensdag
Voorganger A.Schuerman & M. 
Bastiaansen. Acoliet Rina. Misdienaars. 
Lector Corry. Koster Rien.

Donderdag 15 februari 10:00
uur Woord- en Communieviering.
Voorganger M. Bastiaansen.

Vrijdag 16 februari 19:00 uur
Bezinning Huis van de Wijk Klundert.
Voorganger R.Bol.

Zondag 18 februari 09:30
1ste zondag van de veertigdagentijd
Woord- en Communieviering.
Voorganger P. Mergaerts. Cantor Rubin. 
Acoliet Bente.
Misdienaars Feline. Lector Corry. Koster 
Patrick. Collectanten Yulia. Collecte 
Eigen kerk. Misintenties
Annie van Steen-Frijters voor verjaardag. 
De overleden ouders Albert Remijn en 
Corry Remijn-Oomen. De overleden 
ouders Sebastiaan Remijn en Cornelia 
Vermue en overleden Familie.
Overleden ouders Hamer van Osta. 

Spreekuur dinsdagen
Dinsdag 6 februari 2024 Spreekuur
Dinsdag 13 februari 2024 GEEN 
SPREEKUUR.
Dinsdag 20 februari 2024 Spreekuur
Dinsdag 27 februari 2024 Spreekuur
 

De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart
E. Info@pknfijnaart.nl
I. www.pknfijnaart.nl
Scribaat: Marion en Jan Kruis
E.scriba@pknfijnaart.nl
I. 06-49946893

Zondag 18 februari 2024 
Kerkdienst - 1e zondag van de 
passietijd. Predikant ds. M.L. Meijer uit 
Zevenbergen
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POLLEKE EN PELLEKE EN DE POST (2) 
Door Piet Hendrikx

Het sneeuwt. Het is koud 
buiten. Maar Polleke en Pelleke 
zijn goed ingepakt en spelen 
in de sneeuw met Loebas. Ze 
glibberen en glijden. Loebas 
rent en wil snel stoppen en 
glijdt een heel eind verder. Ze 
hebben veel plezier.
Een paar dagen geleden zijn 
de kabouters mee geweest 
naar Rotterdam. Samen 
met Mevrouw Ina (de Booij 
Nagtzaam), die postbode is, 
mochten ze mee naar een 
postcentrale. Daar komt 
de post samen van heel de 
omgeving en wordt door 
een computersysteem weer 
verdeeld naar de goede 
bestemmingen.

Nu is het een paar dagen later 
en Mevrouw Ina is weer de 
post aan het bezorgen. Omdat 
er nu sneeuw ligt komt ze niet 
op haar fiets met tassen eraan, 
maar met een postkar. Ze loopt 
er zelf naast. Veel veiliger dan 
op de fiets vindt ze.
“Hallo Mevrouw Ina”, roepen 
de mannetjes. “Mogen we 
even mee om de post rond te 
brengen?”
“Ja hoor, kom maar”, zegt 
Mevrouw Ina. En ze zet de 
kabouters boven op de 
postkar.
“Hé en ik dan?”, blaft Loebas. 
“Mag ik niet mee?”
“Loebas”, zegt Polleke. “Je mag 
mee, maar je blijft steeds naast 
de post kar hoor.”
Daar gaan ze. Mevrouw Ina 
gaat van de ene deur naar de 

andere en vertelt dat ze zo op 
een dag meer dan 10 kilometer 
loopt. Maar dat doet ze graag, 
vooral in de zomer. “Lekker 
korte broek aan en gaan 
maar!”, zegt ze.
“Kijk eens hier, hier is een 
kindje jarig en ik ken veel 
mensen, ik stop er lekker een 
verjaardagskaart bij. Vindt ze 
vast wel leuk.” Ja dat is wel lief 
van Mevrouw Ina hè.
In de postkar zit  kleine post, 
dat zijn brieven en kaarten. 
Ook grote post, dat zijn 
tijdschriften zoals De Linda of 
Donald Duck, of de Bobo. De 
post zit mooi op volgorde van 
de huisnummers. Knap hè. 
Allemaal computerwerk.
Mevrouw Ina loopt door de 
sneeuw en Loebas loopt netjes 

naast de kar mee 
van deur naar deur. 
Het is wel koud hoor 
en na een tijdje zijn 
ze klaar en komen 
aan bij het huis van 
Mevrouw Ina. “Nou 
mogen jullie wel even 
mee naar binnen 
hoor, dan kun je even 
opwarmen. Let wel 
op, want onze Bowie, 
onze hond, is altijd 
erg blij.”

“O maar wij kunnen met jullie 
Bowie praten hoor”, zegt 
Pelleke. “Let maar eens op.”
De deur gaat open en daar 
staat Bowie. Pelleke zegt: 
“Hallo Bowie, wij zijn Polleke 
en Pelleke en we komen even 
bij jullie binnen, want het is 
koud mag dat?”
“Bowie schrikt ervan, want hij 
kan de mannetjes verstaan. 
Hij blaft: “O wat leuk, jullie 
hebben ook een vriendje voor 
me meegebracht, kom maar 
gauw binnen hoor.” Bowie gaat 
opzij staan en de kabouters 
lopen naar binnen. Loebas 
ook en de twee honden zijn 
allebei blij en kwispelen met 
hun staart. Mevrouw Ina staat 
met grote ogen te kijken. 
“Dat gebeurt nooit!”, zegt ze. 
“Bowie, goed zo lieverd. O ik 

wou dat ik zo met dieren kon 
praten.”
“Ja Mevrouw Ina, daar moet je 
kabouter voor zijn hoor”, zegt 
Polleke.
Binnen zien ze mooie huisjes 
net zoals in een tuincentrum 
met Kerst. Zelfs een skibaan, 
geweldig! “O kijk nou”, 
zegt Pelleke. “Dat is een 
postkantoortje zoals ze vroeger 
altijd waren.”
De kabouters kijken hun ogen 
uit en krijgen lekkere warme 
chocolademelk van Mevrouw 
Ina.
Loebas en Bowie zitten samen 
aan een kluifje te kluiven haha.
“Mevrouw Ina”, zegt Polleke. 
“Wij gaan zo meteen naar huis 
op onze Loebas, mag Bowie 
niet met ons mee om te spelen 
in het bos. Dan gaat een van 
ons op Bowie zitten en de 
andere op Loebas.”
“Ja hoor dat kan wel, maar ik 
kan Bowie niet ophalen hoor”, 
zegt Mevrouw Ina.
“Nee hoor dat hoeft niet. Wij 
brengen Bowie terug en gaan 
samen op Loebas weer naar 
huis”, zegt Polleke.
Dan vertelt Pelleke aan Bowie 
wat de bedoeling is en de hond 
springt op en neer, zo blij is hij. 
Mevrouw Ina staat weer met 

grote ogen te kijken. Hoe is het 
mogelijk, denkt ze.
Dan gaat Pelleke op Bowie 
zitten en Polleke op Loebas. 
Samen gaan ze naar buiten en 
eerst naar huis, naar reus Jan 

en zijn vrouw Marie.
Dan het bos in. Bowie weet 
niet wat hij meemaakt. Ze 
racen in de sneeuw door het 
bos. Ze springen over slootjes, 
gaan onder bosjes en struiken 
door, kriskras  door het bos 
heen. ”Joepieieie!”, roepen de 
kabouters. Loebas weet hoe 
het moet en rent voorop, maar 
Bowie heeft een prima conditie 
en kan goed bij houden hoor. 
Hij vindt het geweldig. Lekker 
rennen en nog wel met een 
kabouter op zijn rug.
Later gaan ze naar het huis van 
Mevrouw Ina en Bowie is weer 
thuis. Polleke en Pelleke gaan 
samen op Loebas en roepen: 
“Dank je wel Mevrouw Ina, we 
hebben veel geleerd hoor over 
de post. En het was fijn met 
Bowie.” Een beetje vreemd 
natuurlijk. Een hond komt 
spelen met een andere hond. 
Ja dat kan alleen bij kabouters 
die met dieren praten hoor.

Vind je het interessant, dan 
kijk je maar eens op Google 
en “Hoe komt de post op het 
juiste adres” School tv.
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